
Sluit je aan!

Ja Heer, dat raakt me,
die eenvoudige oproep: “Sluit je aan!”
Kan ik delen in die vreugde?
Durf ik het aan?
 
Wie ben ik, dat U aan mij denkt?
Ik voel me klein en kwetsbaar,
er is zo veel dat mij tegenhoudt.
 
Maar U hebt mijn verlangen gewekt;
dat geeft me de moed op pad te gaan
en te ontdekken hoe U mij roept.
 
U durft het aan met mij.
Ik grijp Uw uitgestoken hand 
en sluit me aan!

Huis van de Roeping
Het Huis van de Roeping biedt gelegenheid
om je religieuze roeping te onderzoeken via:
– verkennende gesprekken,
– informatie,
– persoonlijke begeleiding en 
– bezoeken aan religieuze gemeenschappen.

Meer weten?
Huis van de Roeping, KNR
Postbus 111 5201 AC  Den Bosch
073-6921314 roepen@knr.nl
www.huisvanderoeping.nl

Sluit je aan
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SLUIT JE AAN!
“Beste jongeren, hebben jullie de blik van de Heer ontmoet? Hebben jullie 
zijn stem gehoord? Hebben jullie de stimulans om op weg te gaan gevoeld? Ik 
ben er zeker van dat, hoewel er in de wereld lawaai en oorverdovend geraas 
lijken te heersen, deze roep om je hart open te stellen voor de volle vreugde 
zal blijven weerklinken in jullie hart. Dat is mogelijk in die mate waarin jullie, 
ook onder begeleiding van ervaren gidsen, een reis van onderscheiding weten te 
ondernemen om Gods plan met jullie leven te ontdekken. Ook wanneer jullie 
weg getekend is door onzekerheid en je komt te vallen, strekt God, rijk aan 
barmhartigheid, zijn hand uit om jullie weer op te richten” (paus Franciscus aan 
de jongeren).

Paus Franciscus roept jonge mensen op om zich aan te sluiten bij de Heer en 
met Hem op weg te gaan om Gods plan met hun leven te ontdekken. Dit is niet 
altijd gemakkelijk, daarom is het belangrijk dat we blijven bidden voor onze 
jongeren: om kracht en wijsheid, om onderscheiding en moed. Sluit je aan! is 
dus niet alleen gericht aan de jongeren die zoeken naar het doel van hun leven, 
maar ook tot ieder van ons die hen willen begeleiden met ons gebed. 

Gaat de toekomst van ons Aartsbisdom en de geloofsgemeenschappen u ter 
harte? Sluit u dan aan bij de Diocesane Gebedskring om roepingen. Samen met 
honderden mensen uit ons bisdom bidden we dat de Heer de Kerk van Utrecht 
mag zegenen met mensen die ons voorgaan in Woord en Sacrament en die 
levende getuigen zijn van Gods liefde voor mensen.

Als lid van de Gebedskring ontvangt u jaarlijks het boekje Twaalf gebeden om 
roepingen. Daarnaast krijgt u enkele keren per jaar een Nieuwsbrief thuisgestuurd 
en wordt u uitgenodigd voor een jaarlijkse ontmoetingsdag.

Voor opgave: Secretariaat Diocesane Roepingenraad
  Keistraat 9 – 3512 HV  UTRECHT
  roepingenraad@aartsbisdom.nl
____________________________________________________________________

Opleiding en werving kosten natuurlijk veel geld. Uw bijdrage is meer dan welkom op IBAN 
NL64ABNA0810496488 ten name van het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht te 
Utrecht. Hartelijk dank voor uw steun!

www.jekomtalsgeroepen.nl

Gebed om Roepingen
God, wij danken U voor de heilige Willibrord

en voor alle geloofsverkondigers
die in onze Lage Landen uw liefde bekend gemaakt hebben.

Wij bidden U: 
geef ons nieuwe geloofsverkondigers,

die, zoals eens Willibrord, 
in U hun geluk vinden

en hart hebben voor wie U nog niet kennen,
die de schoonheid en de kracht van het Evangelie laten ervaren 

aan mensen die aarzelen of zij wel kunnen geloven,
die ondanks tegenslagen en vijandschap, 

waarmee zij geconfronteerd worden,
vol goede moed Christus blijven verkondigen.

Beziel onze geloofsgemeenschappen
met het verlangen te getuigen 

van Christus en zijn liefde
en roep ook onder ons mensen

om hun leven in dienst te stellen van uw Evangelie
als religieus of als diaken of priester.

Wij beseffen dat ons geloof soms maar klein is;
daarom bidden wij U:

versterk in ons de hoop op uw Rijk van vrede;
open onze ogen voor Christus, 

onze broeder en Verlosser;
woon in ons hart, 

opdat wij groeien in barmhartigheid en liefde,
en maak ons tot getuigen van U.

Door Christus onze Heer.
Amen

Willem Jacobus kardinaal Eijk
Aartsbisschop van Utrecht


