
Het nieuwe studie- en vormingsjaar 
begon voor de priesterstudenten van 
het Aartsbisdom Utrecht traditiegetrouw 
op de laatste zondag van augustus. Zij 
verzamelden zich ‘s morgens vroeg op de 
R.-K. begraafplaats van Maarssen voor 
een gebedsviering bij het graf van Alphons 
Ariëns. Mgr. Th. Hoogenboom, hulpbisschop 
van Utrecht, was celebrant in deze viering, 
alsook bij de aansluitende Eucharistieviering 
in de H. Hartkerk, waar Ariëns de laatste 
jaren van zijn leven pastoor is geweest.

Vier nieuwe studenten
Het was een bijzondere dag, want tijdens de 
Eucharistieviering werden Joost Baneke en Rini 
Bouwman tot acoliet aangesteld. Op zaterdag 
16 november a.s. worden zij tot diaken gewijd. 
Joost ontvangt zijn diakenwijding op weg naar het 
priesterschap en Rini zal permanent diaken worden. 
De dag was ook bijzonder omdat vier nieuwe 
studenten voor het Aartsbisdom Utrecht begonnen 
aan hun priesteropleiding. Gauthier de Bekker 
(Oss), Erik Rozeman (Hengelo), Martijn Hazendonk 
(Apeldoorn) en Alexander Bosman (Soest) zullen hun 
priesterlijke vorming ontvangen op het grootseminarie 
de Tiltenberg in Vogelenzang. Verderop in deze 
Nieuwsbrief stellen zij zichzelf aan u voor. Met hun 
komst telt het Aartsbisdom Utrecht aan het begin van 
dit studiejaar 11 seminaristen. We zijn God dankbaar 
voor hun roeping. Die dank gaat echter ook naar hen 
die geantwoord hebben en u die ervoor gebeden hebt. 
U zult begrijpen dat hun komst een opsteker is voor de 
andere studenten en voor heel ons aartsbisdom. 

Roepingenreis
Maar we zitten niet stil. We willen jonge mensen 
blijven uitdagen tot een leven in dienst van Christus 
en zijn Kerk. Daarom organiseert het Ariënsinstituut 
van 7 t/m 10 juni 2014 (Pinksteren) een speciale 
roepingenreis naar Trier. In deze oudste stad van 
Duitsland willen we met geïnteresseerden nadenken 
over het priesterschap. Bovendien sluiten we ons aan 
bij de Springprocessie die op de dinsdag na Pinksteren 
in Echternach in Luxemburg gehouden wordt. We 

hopen dat veel jonge mannen van deze gelegenheid 
gebruik zullen maken om te ontdekken wat de Heer 
van hen vraagt. 

Gebedsdag
Daarnaast blijven we vragen om uw gebed om nieuwe 
roepingen. Naast alle activiteiten en campagnes zijn 
roepingen allereerst een vrucht van aanhoudend 
gebed. Daarom wordt op zaterdag 10 mei 2014 een 
speciale gebedsdag om roepingen gehouden. Over de 
locatie en het programma wordt u tijdig geïnformeerd. 
In elk geval een datum om vrij te houden!

drs. P. Kuipers
rector Ariënsinstituut
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Voor de tweede keer werd van 8 t/m 12 juli 
de zogenaamde Ariënsweek gehouden. Deze 
week is bedoeld voor de priesterstudenten 
van het Aartsbisdom Utrecht en biedt hen de 
gelegenheid elkaar en het aartsbisdom beter 
te leren kennen.

Op maandag 8 juli verzamelden de studenten zich in 
Raalte om de week te beginnen met een bezoek aan 
de basiliek van de H. Kruisverheffi ng. Ook de vier 
nieuwe studenten waren hiervoor uitgenodigd. Na de 
Eucharistieviering vertelden pastoor Verweij van de 
parochie van het H. Kruis en koster Jo Hulzebosch van 
de basiliek over de geschiedenis van het kerkgebouw 
en namen ze het gezelschap mee door Raalte. 
Dinsdag bezocht de groep Zwolle, waar student 
Mark Logtenberg (afkomstig uit deze stad) voor 
een afwisselend programma had gezorgd. Omdat je 
niet in Salland kunt verblijven zonder een bezoek te 
brengen aan één van de meest bekende pretparken 

van Nederland, Avonturenpark Hellendoorn, stond dit 
woensdag op het programma.
Donderdag vierden de studenten het feest van 
St. Benedictus, de patroon van Europa, met een 
bijzondere Eucharistieviering in de openlucht. Daarna 
trokken ze de mooie Sallandse natuur in voor een 
sportieve dag met ‘s ochtends boerengolf en ‘s 
middags varen op de Regge in Canadese kayaks. De 
laatste dag bracht het gezelschap door in Deventer. 
Daar vierden ze met vicaris Ronald Cornelissen de 
Eucharistie in de H. Hartkerk. Na afl oop vertelde 
hij over zijn eigen leven en zijn gang naar het 
priesterschap. Ook kregen de studenten een kijkje 
achter de schermen bij de verschillende processen 
van samenwerking van parochies en kerksluitingen die 
momenteel in het aartsbisdom gaande zijn. Daarna 
volgde een wandeling door Deventer. Na de lunch 
namen de deelnemers afscheid van elkaar. 

Voor een uitgebreider verslag inclusief foto’s,
zie: www.ariensinstituut.nl

Priesterstudenten op ‘werkbezoek’ in Salland

Per 31 augustus zijn twee nieuwe diakenstudenten 
gestart aan het Bonifatiusinstituut op de Tiltenberg. 
Jeroen Uhl uit Borculo is na een jaar studie aan de 
Fontys Hogeschool overgestapt en is erg enthousiast 
en gemotiveerd voor de vorming en scholing tot dia-
ken. Zijn eerste zaterdag beschrijft hij als volgt: “Een 
bijzondere ervaring. Mooi dat de dag werd begonnen 
met getijdengebed en Eucharistieviering. Prachtige 
preek die mij alleen maar sterkte in mijn keuze. Ook 
de vespers hebben me geraakt. Goede sfeer en een 
grote groep.” John Jansen uit Soest is na een jaar in-
tensieve voorbereiding vol nieuwsgierigheid begonnen 
aan de diakenopleiding. Hij was erg benieuwd hoe de 
sfeer zou zijn. Vanaf het eerste moment op de Tilten-
berg voelt hij zich daar ondergedompeld in de goede 
sfeer en hij kijkt uit naar de volgende zaterdagen.

We hebben vanuit het Aartsbisdom nu vier 
diakenstudenten aan het Bonifatiusinstituut: Rini 
Bouwman uit Leusden die hoopt op 16 november 2013 
gewijd te worden; Richard Meijer uit Hoonhorst die aan 
zijn tweede jaar is begonnen en de bovengenoemde 
Jeroen Uhl en John Jansen. We zijn nog met één 
kandidaat bezig. Wanneer hij zijn bachelor theologie af 
kan ronden in september, kan hij ook instromen in de 
diakenopleiding. Al met al hoopvolle ontwikkelingen! 
De komende maanden gaan de ambassadeurs voor het 
diakenschap beginnen met de voorlichtingscampagne. 
We hopen op nog meer enthousiaste nieuwe 
diakenstudenten.

Geert Hoes, Bisschoppelijk Gedelegeerde voor het 
permanent diaconaat

Nieuwe diakens

Een goed begin…

De priesterstudenten van het Aartsbisdom Utrecht met rector Kuipers 

en mgr. Hoogenboom na afl oop van de gedachtenisviering

Dankbaar jegens God, deel ik u met vreugde mede dat ik door handoplegging en gebed tot diaken zal wijden

Joost Baneke en Rini Bouwman

Van harte nodig ik u uit bij deze wijdingsplechti gheid aanwezig te zijn. De plechti gheid vindt plaats op zaterdag 16 november 2013 om 10.30 uur in de 

Kathedrale Kerk van Sint Catharina, Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht. Na de wijdingsplechti gheid is er gelegenheid tot feliciteren in de Nicolaïkerk 

(Nicolaaskerkhof 8, op loopafstand van de kathedraal). In deze ti jd van voorbereiding vraag ik om uw gebed voor de wijdelingen.

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

Priesters die willen concelebreren en diakens die willen assisteren, wordt verzocht zich vóór de viering met albe en witt e stola bij de pastorie te melden.

Correspondenti eadressen:

 J.J. Baneke M.J.A. Bouwman

 Kerkpad ZZ 2 Korenschoof 1

 3764 AR Soest 3833 VS Leusden



Mijn naam is Martijn Hazendonk (21). 
In september ben ik aan de Tiltenberg 
begonnen met de priesteropleiding voor het 
Aartsbisdom Utrecht.

Ik ben op 8 maart 1992 in Apeldoorn geboren in een 
gezin met vier kinderen. Met mijn ouders ging ik naar 
de protestants evangelische kerk ‘de vergadering van 
gelovigen’. In deze kerk heb ik mij ook laten dopen. 
Door een klasgenoot, Bram Hengeveld, ben ik in 
aanraking gekomen met de R.-K. Kerk. Samen met 
hem ben ik naar de Wereldjongerendagen in Madrid 
gegaan. Hier heb ik de Wereldkerk en de Eucharistie 
leren kennen. Na de WJD ben ik mij steeds meer gaan 
verdiepen in het katholieke geloof en groeide mijn 
verlangen naar de Eucharistie. In de paaswake van 
2012 heb ik het vormsel en de Eucharistie mogen 
ontvangen in de Mariakerk van Apeldoorn. 
Waarom ik mij heb aangemeld voor de priester-
opleiding? Eén van de eerste keren dat ik bij een 
heilige Mis aanwezig was, kreeg ik het verlangen om 
als priester mijn leven aan God te geven. Ik was op 
dat moment nog niet goed bekend met de Kerk, was 
zelfs nog niet gevormd en wist niet goed wat het 
was om priester te zijn. Mijn grootste motivatie om 
priester te willen worden is een verlangen, waarvan 

ik geloof dat het God is, die door dat verlangen heen 
tot mij spreekt. Het is een verlangen om gehoor te 
geven aan Matteüs 9,37 waarin staat: “Toen zei Hij 
(Jezus) tot zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar 
de arbeiders zijn weinig; smeekt dan de Heer van de 
oogst dat Hij arbeiders in zijn oogst uitstuurt.”
Ik vind het nog steeds moeilijk om te onderscheidden 
of het Gods wil voor mij is, dat ik priester mag 
worden. Toch wil ik in vertrouwen mijn verlangen om 
een priester van Zijn Kerk te worden, volgen en heb 
mij daarom aangemeld voor de priesteropleiding.

Hallo, mijn naam is Gauthier de Bekker, ik 
ben 21 jaar oud en kom uit het Brabantse 
Oss. En ik ben een van de vier nieuwe 
priesterstudenten voor het Aartsbisdom 
Utrecht.

Vorig jaar heb ik mijn opleiding Middenkader 
Engineering MBO4 afgerond. Deze opleiding had niet 
echt veel raakvlakken met theologie en filosofie, 
maar zoals een docent tijdens mijn diploma-uitreiking 
zei: “het heeft beide te maken met het brengen van 
licht.” Na de studie heb ik negen maanden in Taizé 
doorgebracht, een oecumenisch klooster in de buurt 
van Macôn en Cluny in de Bourgogne, waar ik als 
één van de vele vrijwilligers mee heb mogen leven 
in het ritme. En mee heb mogen werken voor de 
ontvangst van de vele duizenden jongeren die daar per 
jaar komen om een week mee te leven in het ritme 
van gebed, delen en stilte. Daar heb ik het besluit 
genomen om aan de priesteropleiding te beginnen.
Dit is niet van de ene op de andere dag gegaan. 
Al vanaf mijn 14de ben ik bezig met deze roeping. 
Vanaf die leeftijd had ik de wens in mij om priester 
te worden. En nu zal ik dan ook beginnen aan de 

Tiltenberg. Vanaf jonge leeftijd ben ik betrokken 
bij de parochie en het geloof heeft al vroeg mijn 
interesse gewekt. Met het hele gezin gingen we 
wekelijks naar de kerk en waren we ook elk op onze 
manier betrokken bij de parochie. Toen ik mijn eerste 
communie had gedaan, ben ik misdienaar geworden 
en dat ben ik nog steeds. Ik wil u danken voor uw 
gebed en voor uw steun aan de priesterstudenten. En 
ik wil u vragen om uw gebed voort te zetten. Het heeft 
nut!! Ik hoop u graag een keer te ontmoeten.

Even voorstellen: Gauthier de Bekker

Mijn naam is Alexander Bosman. Ik ben in 
1992 geboren in Soest, opgegroeid in een 
katholiek gezin en standaard elke week naar 
de kerk gegaan.

Dit jaar begin ik aan de Tiltenberg als priesterstudent 
voor het Aartsbisdom Utrecht. Het heeft lang geduurd 
voor ik tot deze beslissing ben gekomen. Hoewel het 
katholieke geloof altijd mijn interesse heeft gehad 
en ik altijd met vreugde naar de kerk ging, waar ik 
tevens misdienaar was (en nog altijd ben), wilde ik 
tot voor kort journalistiek gaan studeren. Een aantal 
gebeurtenissen in de afgelopen twee jaar hebben 
mijn kijk hierop echter drastisch veranderd. Ik zou ze 
kunnen omschrijven als onderdeel van mijn roeping. 
Door onder meer met mensen te praten, vroeg ik 
mezelf steeds vaker af wat de Heer nou eigenlijk van 
mij wil. Langzaam maar zeker nam Hij me bij de hand 
en liet me niet meer los. 
Natuurlijk was er nog wel de twijfel, en die twijfel 
uitte zich concreet in mijn besluit om aan de studie 
theologie te beginnen op de Fontys Hogeschool in 
Utrecht. De laatste maanden van het eerste jaar 
aldaar brachten mij nog meer in twijfel. Wat ik op 
dat moment wél zeker wist, is dat ik meer voor de 
Kerk wilde betekenen, maar in een andere vorm 
dan waarvoor ik op dat moment studeerde. Na veel 
persoonlijk gebed besloot ik tijdens de Goede Week 

van dit jaar naar de meeleefdagen op de Tiltenberg te 
gaan. Hier pas drong het tot mij door dat er eigenlijk 
niets mooiers is dan het geloof en de vreugde door 
te geven en je leven aan God te geven door je open 
te stellen voor Hem en de weg te volgen die Hij 
met je wil gaan. Ik heb er lang over gedaan om de 
roepstem van de Heer tot mij door te laten dringen 
en te onderzoeken of mijn roeping wel echt is, en 
niet iets dat ik mij inbeeld. Inmiddels sta ik aan de 
vooravond van mijn studie en ik heb er veel zin in. Ik 
ga deze uitdaging aan in de wetenschap dat ik nog 
een lange weg af te leggen heb en kan met een gerust 
hart zeggen: Heer, hier ben ik. Ik besef dat ik deze 
weg niet alleen kan gaan en hoop op de steun van de 
gemeenschap en op uw gebed.

Even voorstellen: Alexander Bosman

Mijn naam is Erik Rozeman. Ik ben geboren 
in het Overijsselse Hengelo, ben 28 jaar oud 
en op het moment dat u deze woorden leest 
ben ik begonnen met de priesteropleiding 
aan het seminarie de Tiltenberg.

Voordat ik definitief de keuze maakte om aan 
deze opleiding te beginnen, heb ik de studie 
rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden gevolgd. 
Ik heb deze studie met succes afgerond en als iemand 
mij na mijn afstuderen zou hebben verteld dat ik aan 
de priesteropleiding zou beginnen, dan zou ik hem 
niet hebben geloofd. Wel kwam ik graag in de kerk 
om de Mis te vieren en voelde het betreden van een 
kerk voor mij alsof ik thuiskwam. Hoewel hierdoor 
de vraag of het priesterschap niet iets voor mij zou 
kunnen zijn bij mij opkwam, heb ik dit niet in verband 
gebracht met een roeping tot het priesterschap. Dit 
werd anders na mijn deelname aan de bedevaart van 
het Aartsbisdom Utrecht naar Lourdes. Tijdens deze 
bedevaart heb ik een aantal momenten beleefd waarop 
ik mij intens verbonden voelde met God. Hierdoor 
voelde ik mij geroepen tot het priesterschap. Toch 
ben ik niet direct ingegaan op deze roeping maar 
heb ik eerst gewerkt als jurist. Hoewel ik dit werk 

met veel plezier deed, bleef het verlangen naar het 
priesterschap. Toen ik in deze periode de volgende 
woorden van een priester hoorde die ook op latere 
leeftijd aan de priesteropleiding begon: “Als ik nu 
op de automatische piloot doorga, dan komt het 
allemaal ogenschijnlijk in orde. Maar ben ik zelf dan 
wel gelukkig? En die conclusie had ik na een tijd ook 
wel weer getrokken: Nee, ik word dan niet gelukkig,” 
herkende ik dit ook in mijzelf en vielen voor mij alle 
puzzelstukjes op hun plaats.

Even voorstellen: Martijn Hazendonk

Even voorstellen: Erik Rozeman


