
Diakenwijding Wim Kremer
Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van 
Utrecht, zal op zaterdag 1 oktober Wim Kremer tot 
diaken wijden. De plechtigheid vindt om 10.30 uur 
plaats in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht (Lange 
Nieuwstraat 36). Kremer wordt tot permanent diaken 
gewijd. Na de wijdingsplechtigheid is er gelegenheid 
tot feliciteren in de nabijgelegen Nicolaïkerk. Kardinaal 
Eijk: “In deze tijd van voorbereiding vraag ik om uw 
gebed voor de wijdeling.”

Roepingenweekend: Roeping? Tijd om te luisteren!
Het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert dit 
jaar twee roepingenweekenden. Het eerste was in 
februari; het volgende wordt gehouden in het weekend 
van 14-16 oktober (herfstvakantie). De bijeenkomsten 
zijn in een klooster in Thuine (vlak over de grens met 
Duitsland) en staan ook open voor jongeren uit andere 
bisdommen. Er wordt per persoon een eigen bijdrage 
van € 40 gevraagd. 

Aanmelden kan tot één week van tevoren bij pastoor 
Tjitze Tjepkema (tjepk090@planet.nl / 06 11273673) 
en Johan Krijnsen (johankrijnsen@hotmail.com / 
06 25248674). Meer info: www.jongaartsbisdom.nl. 

Ontmoetingsdag Gebedskring
Vanwege de coronaviruspandemie kon de jaarlijkse 
ontmoetingsdag voor leden van de Diocesane 
Gebedskring om Roepingen helaas lange tijd niet 
plaatsvinden. Nu het erop lijkt dat het ergste achter 
ons ligt, willen we u hierbij alvast uitnodigen voor een 
bijeenkomst aan het begin van het nieuwe jaar en 
wel op zaterdag 14 januari 2023. We beginnen met 
de viering van de Eucharistie waarin kardinaal Eijk de 
hoofdcelebrant zal zijn. De viering begint om 11.00 
uur in de St. Catharinakathedraal in Utrecht. Na afl oop 
bent u van harte welkom voor een kopje koffi  e en een 
broodje op het Ariënsinstituut. Aansluitend volgt een 
middagprogramma. Noteer de datum alvast in uw 
agenda. Meer informatie volgt in het najaar. 

“Een spreekwoord uit het Verre Oosten 
zegt: ‘Een wijs mens ziet, als hij naar een 
ei kijkt, een adelaar; als hij naar het zaad 
kijkt, ziet hij een grote boom; als hij naar 
de zondaar kijkt, ziet hij een heilige.’ Zo 
kijkt God ook naar ons: in ieder van ons ziet 
hij een zeker potentieel, soms zonder dat 
we het zelf beseff en, en in de loop van ons 
leven werkt hij onvermoeibaar opdat we dit 
potentieel ten dienste kunnen stellen van 
het algemeen welzijn. 
Zo ontstaat roeping, 
dankzij de kunst 
van de goddelijke 
Beeldhouwer die zijn 
‘handen’ gebruikt 
om ons uit onszelf te 
doen voortkomen en 
het meesterwerk te 
laten worden dat wij 
geroepen zijn te zijn.”

Deze woorden van 
paus Franciscus uit 
zijn boodschap voor 
Roepingenzondag zijn 
aansprekend en herkenbaar. 
God is aan het werk met 
ieder van ons en probeert 
in ons naar boven te halen 
wat Hij in ons ziet, wat Hij 
zelf in ons heeft neergelegd. 
Dat is een proces dat soms een leven lang kan duren. 
Langzaam maar zeker wordt duidelijk wie we zijn en 
hoe God ons ten diepste bedoeld heeft. 

Een priester- en diakenopleiding wil mensen helpen 
om tot de juiste onderscheiding te komen en zo uit 
te groeien tot de mens waartoe zij geroepen zijn. 
Dat betekent dat er gedurende die periode van 
onderscheiding keuzes gemaakt moeten worden. 
Keuzes die voor het leven van hen die het betreft 
ingrijpend kunnen zijn. Dat hebben we op het 
Ariënsinstituut het afgelopen studiejaar ook ervaren. 
Er waren studenten die om verschillende redenen zijn 

gestopt met hun opleiding, maar er waren er ook die 
bevestigd werden in de weg die ze gaan. 

Ik denk hierbij heel bijzonder aan Erik Rozeman 
die onlangs tot priester is gewijd en aan Antoon 
van Gaans en Richard Meijer die gewijd werden tot 
permanent diaken. Voor ieder van hen was de wijding 
een bevestiging van de weg die zij gaan en van de 
roeping die God in hun hart heeft gelegd. Ik denk ook 
aan onze aspirant catecheten en diaconaal assistenten 

die door hun studie en 
stage groeien in hun geloof 
en zo meer en meer op 
het spoor komen van hún 
roeping in het leven. Zes 
van hen ontvingen tijdens 
de laatste cursusdag het 
getuigschrift van hun 
opleiding. Daarmee komen 
zij in aanmerking voor een 
offi  ciële zending van de 
aartsbisschop. 

Mooie momenten die hoop 
geven voor de toekomst. 
Tegelijkertijd worden we 
geconfronteerd met een 
terugloop in het aantal 
priesterstudenten voor 
ons aartsbisdom. Gelukkig 
zullen er een aantal 
studenten uit andere 

bisdommen komen wonen op het Ariënsinstituut. 
Daarmee is de vitaliteit van ons huis en van de 
gemeenschap gewaarborgd. 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om u allen 
hartelijk te danken voor uw gebed en verbondenheid 
en hoop hier ook in het nieuwe studiejaar op te mogen 
rekenen. Wij kunnen niet zonder uw gebed om nieuwe 
roepingen én om kracht en volharding voor onze 
priester- en diakenkandidaten en hen die in opleiding 
zijn tot catecheet en diaconaal assistent.

Rector Patrick Kuipers
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Keuzes maken

Het studie- en vormingsjaar op het 
Ariënsinstituut werd op 1 juli offi  cieel 
afgesloten. James Keuben, die het komend 
studiejaar zijn pastorale stage doet in de 
parochie Licht van Christus (Vleuten-De 
Meern), werd tijdens een Eucharistieviering 
in de St. Catharinakathedraal door 
kardinaal Eijk aangesteld tot het dienstwerk 
van acoliet. Aansluitend verzamelden de 
aanwezigen zich op het Ariënsinstituut 
voor een informeel programma en de 
traditionele barbecue.

Rector Kuipers blikte daarbij kort terug op het 
afgelopen studiejaar. “Het was een goed jaar,” aldus 
rector Kuipers. Hij merkte op dat corona nog wel 
invloed had, maar minder dan het jaar tevoren. Ook 
noemde hij enkele hoogtepunten, die sterk uiteen 
liepen. Zo kwamen er (eindelijk) nieuwe douches, 
startte een goedbezochte maandelijkse fi lmavond rond 
de serie ‘Catholicism’ van bisschop Barron en was 
er op 13 november 2021 de diakenwijding van Erik 
Rozeman. Ook het Kerstdiner, de retraite (dit keer in 
de St. Adelbertabdij in Egmond) en de Meeleefdagen 
tijdens het Paastriduüm konden na de afgedwongen 
corona-pauze weer georganiseerd worden. 
Vervolgens konden de aanwezigen hun kennis testen 
met een Pubquiz van 60 vragen. Deze waren verdeeld 
in zes categorieën, waarvan er vijf een rooms-
katholieke signatuur hadden. 

Een dag later werd ook het cursusjaar afgesloten 
van de opleiding tot permanent diaken, catecheet 
en diaconaal assistent. Zes cursisten kregen een 
certifi caat en kunnen nu een zending van de 
aartsbisschop aanvragen. Dit zijn:

Catecheet
Simone Meijerink (HH. Paulus en Ludgerparochie)
Jacqueline de la Rie (H. Maria Magdalenaparochie)
Hans de Kruijff  (H. Johannes de Doperparochie)
Margje Hengeveld (St. Lucasparochie)

Diaconaal assistent
Musie Sium (HH. Paulus en Ludgerparochie)
John van Kempen (HH. Martha- en Mariaparochie)

Viering en Pubquiz sluiten studiejaar af

Agenda: diakenwijding, roepingenweekend 
en ontmoetingsdag



Kardinaal Eijk heeft op 7 mei in de 
Sint Catharinakathedraal te Utrecht 
Antoon van Gaans en Richard Meijer 
tot diaken gewijd. “In september 2018 
startte het Aartsbisdom Utrecht een 
nieuwe opleiding voor permanente 
diakens,” zo riep kardinaal Eijk tijdens 
zijn welkomstwoord in herinnering. 
“We zijn verheugd dat vandaag de 
eerste kandidaten van deze opleiding 
de diakenwijding gaan ontvangen.”

Kardinaal Eijk noemde als bijzonder detail dat 
beide wijdelingen vlakbij een parochiekerk 
of in een geloofsgemeenschap wonen, waar 
zij ook actief zijn en waarvan bovendien een 
permanent diaken de patroonheilige is. “Voor Antoon 
betreft dit de parochiekerk in De Bilt, onder andere 
toegewijd aan de H. Laurentius, en voor Richard de 
parochiekerk in Hoonhorst, die is toegewijd aan de H. 
Cyriacus. Laurentius en Cyriacus waren diakens in het 
Rome van de derde/vierde eeuw die voor hun geloof in 
Christus en dienstbaarheid aan de Kerk de marteldood 
gestorven zijn. Op voorspraak van deze twee heilige 
diakens bidden we dat Antoon en Richard naar hun 
voorbeeld en op hun voorspraak als permanente 
diakens vruchtbare en moedige getuigen van Christus 
mogen zijn.”

Ook rector Kuipers benadrukte dat 7 mei “een 
vreugdevolle dag” voor het Aartsbisdom Utrecht 
was. Hij zei bij het moment in de liturgie van de 
uitverkiezing van de kandidaten dat de wijdelingen 
twee mannen met twee totaal verschillende levens-
geschiedenissen zijn, “maar beiden hebben de Heer 
in hun leven ontmoet en zijn op Zijn uitnodiging tot 
navolging ingegaan.” Antoon van Gaans werd geboren 
in een belijdend katholiek Brabants gezin en van jongs 
af aan vertrouwd met het geloof heeft hij altijd de 
band met de Kerk behouden. Kuipers: “Hij is lange tijd 
actief in de Kerk, met name in de geloofsgemeenschap 
St. Michaël en Laurens in De Bilt (parochie HH. Martha 

en Maria) heeft hij vele functies vervuld. In 2015 
is hij gestart met de deeltijdstudie theologie omdat 
hij van mening was dat hij als voorzitter van de 
pastoraatsgroep meer theologische achtergrond moest 
hebben. Die studie wakkerde zijn interesse in de 
theologie en het pastoraat aan en geleidelijk ontstond 
het verlangen om diaken te worden.”
Richard Meijer is geboren in een Nederlands Hervormd 
gezin in het Groningse Bedum. “In zijn jeugd werd 
naar eigen zeggen de kiem gelegd voor zijn verdere 
geloofsontwikkeling,” aldus Kuipers. “Zoals vaker 
werd zijn betrokkenheid bij kerk en geloof tijdens 
zijn tienerjaren minder en nam hij afstand van de 
kerk. Toen hij begin twintig was, bezocht hij voor het 
eerst een katholieke viering, hij voelde zich er thuis 
en na enkele gesprekken en geloofsverdieping werd 
hij opgenomen in de katholieke Kerk. Verschillende 
ervaringen maar vooral een bedevaart naar Lourdes 
hebben hem een verlangen naar meer doen ervaren. 
Hij heeft de pastorale school van het aartsbisdom 
gevolgd en kwam tot de conclusie dat de opleiding en 
vorming tot permanent diaken een passende weg voor 
hem zou kunnen zijn.”

Na afl oop van de wijdingsplechtigheid was er een 
receptie in de nabijgelegen Nicolaïkerk, waar velen de 
gelegenheid namen om de wijdelingen te feliciteren.

een klein landbouwdorp in Limburg 
dat geregeerd wordt door de notaris, 
de herenboer en de pastoor. Door de 
opkomst van steenkolenmijnen komt het 
rijke Roomse leven steeds meer onder 
druk te staan. De onhandige, naïeve Erik 
probeert zich staande te houden in het 
katholieke dorp. Maar ondanks zijn goede 
bedoelingen jaagt hij veel mensen tegen 
zich in het harnas. Hoewel de meeste 
priesterstudenten (en een enkele rector) 
te jong zijn om bewuste herinneringen 
te hebben aan deze televisieserie en de 
thematiek – zeker voor de buitenlandse 
studenten – vreemd is, werd er een mooi 
beeld gegeven van het kerkelijk leven in Zuid-Limburg 
aan het begin van de twintigste eeuw. Na afl oop was 
er zelfs een ontmoeting met de hoofdrolspelers die 
zich vereerd voelden dat wij waren gekomen. 

Na een goede nachtrust op Rolduc werden de volgende 
morgen de lauden gebeden in de Abdijkerk en vierden 

we samen de Eucharistie. Na het ontbijt namen we 
afscheid en keerden naar huis terug. We kunnen 
terugkijken op een zeer geslaagde activiteit met alle 
priesterstudenten uit ons land. Het is zeker voor 
herhaling vatbaar.

Rector Patrick Kuipers

Dubbele diakenwijding in Utrechtse kathedraal

Kardinaal Eijk heeft op 18 juni Erik 
Rozeman tot priester gewijd. “Erik, met de 
priesterwijding ga je met de Heer op tocht 
en zul je vruchten voortbrengen die blijvend 
zijn,” zo zei kardinaal Eijk in zijn preek. 
“Vruchten voor jezelf en voor anderen die je 
als priester tot Christus zult brengen en via 
Hem tot de verrijzenis en het eeuwige leven 
in Gods Vaderhuis, de hemel.”

Kardinaal Eijk heette in de Sint Catharinakathedraal 
niet alleen de ouders en zus van de wijdeling 
welkom, maar heel bijzonder ook zijn grootmoeder 
die met een wensambulance naar Utrecht was 
gekomen. Hij richtte zich ook tot de parochianen 
in het bijzonder van de Zalige “maar inmiddels 

heiligverklaarde Titus Brandsmaparochie” en 
de leden van de geloofsgemeenschap rond de 
Sint Lambertusbasiliek in Hengelo, “waar Erik 
altijd acoliet is geweest en het handwerk heeft 
geleerd.”

Tijdens de uitverkiezing van de kandidaat in 
deze wijdingsplechtigheid zei rector Kuipers 
over de wijdeling dat hij “zich geroepen weet 
zijn leven aan God te geven, om het Evangelie 
te verkondigen en mensen te begeleiden 
in hun geloof.” Rector Kuipers noemde ook 
Rozemans grote hart voor het proces van 
parochievernieuwing. “Daar wil hij zich – met 
een team van vrijwilligers – de komende 
jaren voor inzetten en op deze manier vele 

mensen tot Christus en Zijn Kerk brengen. … Als 
verantwoordelijken van het Ariënsinstituut hebben we 
Erik in de afgelopen jaren leren kennen als een gelovig 
en spiritueel mens en hebben we hem zien groeien 
in zijn vriendschap met de Heer en zijn geschiktheid 
voor het pastoraat. Dat is in de laatste maanden – 
waarin hij als diaken werkzaam was in de Zalige Titus 
Brandsmaparochie – meer dan eens bevestigd. De vele 
mensen die vandaag aanwezig zijn om de viering van 
zijn priesterwijding mee te maken, laten dat ook zien.”

Na afl oop van de wijdingsplechtigheid was er in de 
nabijgelegen Nicolaïkerk een lunch met receptie 
georganiseerd. Velen maakten van de gelegenheid 
gebruik om de pasgewijde priester te feliciteren.

Erik Rozeman priester gewijd: ‘levendige 
vriendschap met Jezus’

Donderdag 26 mei was een bijzondere 
dag. Niet alleen vierden we Hemelvaart, 
maar ook vond er een ontmoeting plaats 
van alle priesterstudenten van Nederland 
en hun rectoren op het Grootseminarie 
Rolduc in Kerkrade. Deze plaats was niet 
zomaar gekozen: het was de uitvalsbasis 
van ons gezamenlijk uitstapje naar de 
musical ‘Dagboek van een Herdershond’ in 
Maastricht.

Bij aankomst op Rolduc werden we getrakteerd 
op koffi  e met echte Limburgse vlaai. Kort daarna 
verzamelden we ons in de Abdijkerk voor de plechtige 
vespers van Hemelvaart. Na een zeer smakelijke en 
gezellige avondmaaltijd werden we met een touringcar 
naar het MECC in Maastricht gebracht. 
De musical Dagboek van een Herdershond is 
gebaseerd op de gelijknamige hitserie uit de jaren 70 
van de vorige eeuw. De jonge kapelaan Erik Odekerke 
wordt in 1914 benoemd in een parochie in Geleen, 

Dagboek van een Herdershond


