Ontmoetingsdag Gebedskring om Roepingen
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Vanwege de coronaviruspandemie
kon de jaarlijkse ontmoetingsdag
voor leden van de Diocesane
Gebedskring om Roepingen helaas
lange tijd niet plaatsvinden. “"Nu
het erop lijkt dat het ergste achter
ons ligt, willen we u uitnodigen
voor een bijeenkomst aan het
begin van het nieuwe jaar en wel
op zaterdag 14 januari 2023,” zo
meldt rector Kuipers, de voorzitter
van de Diocesane Roepingenraad.

Deze ontmoetingsdag begint om 11.00
uur met een Eucharistieviering in de St.
Catharinakathedraal te Utrecht (Lange
Nieuwstraat 36) met als hoofdcelebrant
kardinaal Eijk. Aansluitend is er een
samenkomst op het Ariénsinstituut (Keistraat 9, op
circa 10 minuten loopafstand van de kathedraal). Daar
zullen koffie en een broodje klaarstaan.

‘s Middags zal kardinaal Eijk een kort woord

spreken, aansluitend vindt de premiére plaats van

een film waarin drie priesters van het Aartsbisdom
Utrecht aan het woord komen over hun roeping, de
priesteropleiding en wat het betekent om in deze tijd
parochiepriester te zijn. De drie priesters worden
gevolgd tijdens hun werk en daarbuiten en vertellen

uitgebreid over de vele facetten van hun leven als
priester. Hoe belangrijk is het gebed daarin? Welke
steun hebben ze aan hun collega’s? Hoe ontspannen ze
zich? Hoe hebben ze zelf hun roeping ervaren? En wat
zeggen ze tegen iemand die nu een priesterroeping
heeft?

Aanmelden voor deze ontmoetingsdag (verplicht i.v.m.
de catering) kan tot 11 januari bij rector Kuipers:
rector@ariensinstituut.nl.

Detail van de kerststal van de St. Catharinakathedraal te Utrecht
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De ontmoeting met God

Het jaar 2022 ligt bijna achter ons. Er is
veel gebeurd in de afgelopen maanden.

De hoogtepunten waren natuurlijk de
verschillende wijdingsplechtigheden die we
hebben mogen vieren. Antoon van Gaans,
Richard Meijer en Wim Kremer werden tot
permanent diaken gewijd en Erik Rozeman
ontving in juni de priesterwijding.

Aan het begin van het nieuwe studiejaar konden we

vijf nieuwe studenten begroeten op het Ariénsinstituut:

twee uit het bisdom Groningen-Leeuwarden, één

uit het bisdom Rotterdam en twee studenten die
theologie studeren aan de faculteit en onderzoeken
of het priesterschap iets voor hen is. Hun komst
maakt dat het Ariénsinstituut een vitale gemeenschap
is geworden. De
afgelopen tijd stond
voornamelijk in het
teken van de studie
en het ingroeien in het
gemeenschapsleven,
maar natuurlijk

leven we momenteel
met elkaar toe naar
Kerstmis.

Over een tijdje is het
zover. Dan mogen

we weer gedenken
dat hemel en aarde
met elkaar verbonden
zijn in een weerloos
mensenkind, dat God
en mens tegelijk is. Paus Franciscus heeft het jaren
geleden heel treffend verwoord toen hij zei: Kerstmis
is niet een herdenking of een jaarlijks terugkerend
feest. Het is niet de herinnering aan iets moois of
een paar gezellige dagen. Kerstmis is vooral een
ontmoeting... een ontmoeting met Jezus.

Daarmee raakt hij de kern van het Kerstfeest. Als
de engel tot de herders zegt: Heden is u een Redder
geboren, Christus de Heer, dan gaan ze direct op
zoek naar het Kind in de kribbe. En het komt tot een

bijzondere ontmoeting, een ontmoeting die hun leven
verandert. Als de wijzen uit het Oosten de ster aan de
hemel zien staan, dan laten ze al hun vooroordelen
achter zich en gaan op weg naar Bethlehem. Daar
vinden ze het Kind en gaan voor Hem door de knieén.
Een ontmoeting die hun leven zozeer verandert dat ze
uiteindelijk als andere mensen terug gaan naar huis.

Met Kerstmis worden ook wij geroepen om op weg te
gaan naar Bethlehem, om het Kind te ontmoeten. Ook
ons wordt gevraagd onze eigen zekerheden los te laten
en voor Hem door de knieén te gaan. Want in dat Kind
ontmoeten we God zelf, is het God zelf die zijn handen
naar ons uitstrekt en ons toelacht. In het kleine Kind
in de kribbe zien we wie God is. De apostel Paulus zegt
niet voor niets: Jezus is het beeld van de onzichtbare
God (Kol. 1,15). En deze God eist
geen bijzondere dingen van ons.
Hij vraagt alleen om ons hart

voor Hem te openen. Zodat Hij bij
ons kan komen en ons leven kan
veranderen.

Kerstmis is daarom bij uitstek het
feest waarop de relatie met God
een nieuwe impuls krijgt. Door
een persoonlijke ontmoeting met
het Kind in de kribbe. Daarmee is
Kerstmis niet alleen een verhaal
van lang geleden, een verhaal van
engelen en herders... maar een
verhaal dat ertoe doet, dat van
belang is voor onze wereld, voor
onze Kerk, voor ons eigen leven.

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om u
hartelijk te danken voor uw gebed, uw verbondenheid
en uw financiéle steun. Voor de één is het mogelijk iets
meer te geven, voor een ander is het mogelijk meer
voor ons te bidden. Ik wens u een zalig Kerstmis en
Gods zegen voor het nieuwe jaar. Dat het voor u allen
een jaar des Heren mag zijn, een jaar van vreugde en
vrede!

Rector P. Kuipers



Een veelvoudige vorming

In de Evangelies zien we hoe Jezus
leerlingen met heel verschillende
achtergronden roept om Hem te
volgen. Ze trekken met Hem mee en
gaan bij Hem in de leer. Jezus is erop
bedacht Zijn leerlingen te vormen.
De geschiedenis herhaalt zich elke
generatie opnieuw: ook nu roept
Jezus mensen met heel verschillende
levensgeschiedenissen.

Sommige jongens weten van jongs af aan dat
ze priester willen worden. De roeping ontwikkelt
en verdiept zich in de kinder- en tienerjaren en
het aanmelden bij de priesteropleiding volgt
als bijna vanzelfsprekend. Bij anderen komt de
roeping veel later. Na jaren van studie of het
uitoefenen van een beroep groeit, plotseling

of geleidelijk, het verlangen om priester te
worden.

Ontdekken of God roept tot het priesterschap
mag tijd kosten. Er zijn suggesties die

kunnen helpen om dit te onderscheiden (zie
afbeelding). Ook tijdens de priesteropleiding

is volop gelegenheid om dit duidelijk te laten
worden en jezelf te (laten) vormen om meer
te worden zoals God je bedoeld heeft en

meer op Christus te gaan lijken. Het is geen
vrijblijvend aanbod, maar een uitdaging om

zo aan jezelf te werken dat je meer vruchten
kunt voortbrengen in de wijngaard van de Heer.
De vorming tot priester bevat verschillende
belangrijke facetten die elkaar aanvullen. In
de loop van een roepingsgeschiedenis en in de
omstandigheden van het leven kan de nadruk
meer op het ene of het andere aspect vallen.

Menselijke vorming

Je kunt vruchtbaarder werken voor anderen als
je zelf meer ‘gerijpt’ bent, als je innerlijk vrij
bent, goede kanten van jezelf hebt versterkt
en zwakke kanten verbeterd. Wie in evenwicht
is en geordend leeft, kan zich meer aan
anderen geven. Inlevingsvermogen, oprechte
bezorgdheid, hulpvaardigheid, affectiviteit,
genegenheid en vriendschap moeten nu al en
ook later ontwikkeld worden in de omgang met
anderen en bij het pastorale dienstwerk.

Intellectuele vorming

Het beter leren kennen van Christus en
Zijn Kerk en van het denken en leven van
de mens vraagt ook om een intellectuele

HOE ONDERZOEK
JE JOUW ROEPING?
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Zorg voor een g g dat b uit
....... istievieri lezen in en
reflecteren op de Bijbel, een geestelijk dagboek, retraite
en het tijd doorbrengen bij de Heer in de Eucharistische
Aanbidding.

BESPREEK

Maak een afspraak met een rector, priester, religieus of
pastor. Bespreek met hen je onderscheidingsproces tot
nu toe en vraag advies voor de volgende stappen.

GEESTELIJKE BEGELEIDING

Geestelijke b ing wordt vaak geg door een
priester of religieus en is bedoeld om je hart af te stemmen
op de roepstem van de Heer. Ook helpt het je om te
herkennen hoe de Heilige Geest in jouw leven werkt.

BEZOEK

gen of loop op de

pr en in kloost en anders is er vaak
een gelegenheid om op een ander moment kennis te
maken met deze plaatsen en het leven van de

pri en religi Dit helpt je om te
onderzoeken of dit het leven is waartoe God je roept.

Er zijn soms orié

RAAK BETROKKEN

Zoek naar een taak die je op je zou willen nemen in
je lokale parochie of gemeenschap en vind goede
vrienden die je helpen op je weg in het leven en met
God.

RUST

Het onderzoeken van je roeping is niet iets dat je
moet ‘behalen’ en wat daarna van je to-do list
afgestreept kan worden. Het raakt aan heel ons

b Een d tijl van goede voeding,
sport en de juiste hoeveelheid rust helpt bij je
geestelijk leven!

vorming. Daarom wordt de opleiding gekenmerkt door de studie van filosofie, theologie en van ondersteunende
menswetenschappen. Ze helpen je om sterker te staan in je eigen geloof en om het op een goede manier te

verkondigen, te verantwoorden en te beargumenteren.

Pastorale vorming

De vorming tot priester heeft tot doel om - in Bijbelse
termen uitgedrukt - herder te worden van de kudde
van de Heer. Dat laatste is een levenshouding die tijd
nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. Wie priester
wil worden, moet niet alleen groeien in een oprecht
meeleven met en inzet voor het (geestelijk) welzijn
van de gelovigen, maar ook in de vaardigheden die
voor het pastoraat nodig zijn.

Geestelijke vorming

De geestelijke vorming als grondslag en bekroning
van de vorming omvat het groeien in de omgang
met Christus en met Zijn Vader. Contact met de

onzichtbare God is natuurlijk heel anders dan met de
zichtbare en tastbare mensen om ons heen, maar in
beide gevallen is tijd en energie nodig om het contact
te laten groeien en te verstevigen. Wie geroepen is,
wil leven in een innige vriendschap en vereniging met
Christus. Dat vraagt dat je Hem zoekt: in het gebed, in
het sacrament van de Eucharistie en van de biecht, in
de lezing en meditatie van de Schrift en in de mensen
om je heen. Al jaren voor de wijding maak je je de
leefwijze van een priester eigen om steeds meer te
beleven wat je bij de wijding belooft.

door rector P. Kuipers

Wim Kremer tot diaken gewijd

Kardinaal Eijk, aartsbisschop van

Utrecht, heeft op 1 oktober in de Sint
Catharinakathedraal te Utrecht Wim Kremer
tot diaken gewijd. Onder de concelebranten
was ook de Roermondse hulpbisschop

mgr. De Jong. Voor kardinaal Eijk was het
een primeur: hij wijdde al mensen uit vele
beroepen tot priester of diaken "maar nog
nooit een dierenarts,” zo zei hij.

In zijn welkomstwoord heette kardinaal Eijk

de wijdeling, zijn echtgenote en drie zoons en
overige familieleden van harte welkom. “Maar ook
medewerkers - docenten, hoogleraren - van de
faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.
En studenten die deze wijding wilden meemaken,
van harte welkom. Ik hoop dat het u allen ook mag
inspireren, dat u zich mag laten aanspreken door

de persoon van Christus zoals dat ook bij Wim het
geval is geweest, die van Christus de roeping tot het
diaconaat in zijn hart heeft waargenomen.”

Tijdens de uitverkiezing van de kandidaat in de
plechtigheid zei rector Kuipers dat de wijdeling “in

zijn jonge jaren in Limburg misdienaar en acoliet

is geweest. Die verbondenheid met de Kerk heeft

hij altijd vastgehouden en vanaf zijn studententijd
voelt hij zich geroepen tot een actieve bijdrage aan

de Kerk. De ervaringen met jonge mensen en zijn
betrokkenheid bij verschillende katholieke organisaties
zorgden ervoor dat het verlangen naar het permanent
diaconaat meer en meer ging groeien. De start van de
nieuwe diakenopleiding in 2018 gaf hem gelegenheid
aan dat verlangen invulling te geven.”

Roepingenweekend in Thuine

Dit jaar organiseerde het bisdom Groningen-
Leeuwarden twee roepingenweekenden in
een klooster in Thuine (viak over de grens
met Duitsland).

Deelnemers konden zich tijdens deze weekends verder
verdiepen in de eigen roeping, kennis opdoen van het
katholieke geloof en vriendschap laten groeien met
gelovige leeftijdsgenoten. Paulus Tilma, priester in de
parochie Maria Laetitia, nam deel aan het weekend

in oktober. Hij vertelt: “Het was een mooi weekend

met een goede opzet. Er waren zo’n 15 jongeren
aanwezig van wie er één uit het aartsbisdom kwam.
Op het programma stonden onder meer verschillende
getuigenissen: zelf gaf ik een getuigenis over mijn
priesterroeping, zr. Marijke van de Clarissen uit
Megen gaf ook een getuigenis net als een pasgewijd
permanent diaken uit Groningen. Daarnaast was er
een avond van barmhartigheid rond het WID-kruis
en waren er vele goede gesprekken met jongeren die
nadenken over hun roeping. Het was zeker goed om
hierbij aan te sluiten, ook in de toekomst.”



